Liturgische schikking Goede Vrijdag, 3 april 2026 Winschoten

Gevangenneming, verhoor, vernedering, geseling, kruisiging en dood ...

Gods liefde en genade voor de wereld en ons, gegeven in dit offer. Jezus’
lijden, kruis en sterven.

Hij sprak de woorden ‘Het is volbracht’, boog zijn hoofd en gaf de geest.

Jezus was bezield om zijn levensweg en nu deze lijdensweg te gaan.

Tot aan het kruis en de dood toe.

Het past ons om stil te worden.

Het is stil geworden,
pijnlijke stekels en
bloemen bloedrood

bij het kruis.



